
            
Zondagsbrief 7 april 2024 

 

Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking.  
Graag collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het  
1e halfjaar 2024 is bestemd voor fam. Blok, die eind 
2024 worden uitgezonden voor de MAF. In 2024 start  
de familie met alle studies en voorbereidingen voor  
hun uitzending. MAF, “Flying for Life”. 
 

Meeleven 
Op zondag 31 maart 2024 is mevrouw K. Metske-Oorbeek, (schoon)moeder 
van Cora en Leo van ’t Geloof, Philipshoofjesweg 84, 3247 XS Dirksland 
overleden op de leeftijd van 93 jaar. De begrafenis heeft afgelopen zaterdag 
plaatsgevonden. Wilt u de familie gedenken in uw gebeden! 
 

Geboorte 
Blij en dankbaar zijn Dirc en Marloes van den Boogert, Amberlaan 22, 3247 
GP Dirksland, met de geboorte van hun dochter Hanna Elena. Hanna is op 
woensdag 27 maart jl. geboren en is het zusje van Vera. Van harte 
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 
 

Verkiezingen ambtsdragers 
Voor het invullen van de vacatures in de kerkenraad zijn in de afgelopen week 
kieslijsten samengesteld aan de hand van de vele aangeleverde namen. Voor 
dit laatste zijn we zeer dankbaar. De verkiezingen vinden plaats D.V. 17 april 
2024 om 19:30 uur in onder de wiek. Als u niet aanwezig kunt zijn en toch uw stem wilt uitbrengen, kunt u hiervoor 
een machtiging afgeven. De benodigde formulieren liggen voor in de kerk en zijn ook via de site van de kerk te 
downloaden. 
 

Mannenavond -Bible & Bugers- 
Save the date, vrijdag 28 juni 2024 vanaf 19:30 uur. We hopen jou dan te zien op de mannenavond! Na de 
prachtige avond in november willen we hier een meer zomers vervolg aan geven. Dominee René Visser zal 
spreken. Verder staat de avond in het teken van ontmoeting, aanbidding en zijn er heerlijke hamburgers. Zet het 
alvast in je agenda, meer info volgt.  
 

Voor de 18PLUS 
Wees direct na de dienst weer van harte welkom bij de 18PLUS bijeenkomst in onder de wiek, waar we verder gaan 
met de Prayer Course. Tijdens deze bijeenkomst over 'luisteren' gaan we kijken naar praktische manieren om Gods 
stem te verstaan. Tot straks! 
 

Vrouw&Ontmoeting 
Deze week kunnen alleengaanden zich nog voor het laatst aanmelden voor het diner op 19 april. Jullie zijn van harte 
welkom! Opgeven kan tot t/m 12 april via de mail vrouw@hervormddirksland.nl of telefonisch bij Marjan tel.nr. 
(0187)603165. 
 

Wie wil er mee??? 
Wij, als dames van de bijbelstudiegroep op de dinsdagmorgen, hopen D.V. dinsdag 14 mei een uitstapje naar 
Antwerpen te maken. Omdat wij bezig zijn met de Joodse feesten te bespreken, leek het ons mooi om Joods 
Antwerpen te gaan verkennen. 
Het programma luidt als volgt: 
* 2 uur-durende rondleiding door de Joodse wijk 
* Koosjere maaltijd bij de gebroeders Hoffman (de Hoffy's) 
* Rondleiding  in de Romi Goldmuntz Synagoge 
Vertrek 08.30 uur. Verwachte thuiskomst 17.30 uur. Kosten  € 75,-. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de bus. Je 
kunt je opgeven op het volgende telefoonnummer: 0615666050. Wie het eerst komt, het eerst maalt. 
 

Teenz 
Aanstaande vrijdag, 12 april, staat er weer een Teenz avond gepland! Hou de app in de gaten voor meer info!  

Collecten: 
1. Plaatselijk evangelisatiewerk 
2. Kerk & Eredienst 
3. Onderhoud pastorie 
Zendingsbussen: Fam. Blok MAF  
 

Morgendienst: 10.00 uur  
Ds. A. Slingerland, Almkerk 
Zingen: 
Ps. 134 : 3 
Gz. 171 : 1,2,3 
Ps.   25 : 2,4 
KL 
Ps. 119 : 1,25 
Ps.   89 : 7,8 
Schriftlezing: Luc 24:13-35 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. H.N. Visser, Amsterdam 
Bevestiging ambtsdragers 
 

Pastoraat 
Ds. J. de Jong  
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:vrouw@hervormddirksland.nl
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Oude Bieb 
De Oude Bieb kan weer volop dames zomerkleding gebruiken. 
Pastoraal spreekuur Oude Bieb Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 tot 15:00 uur.  
 

Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 

Liederen in de morgendienst 
 

Gezang 171         Refrein 
1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 
die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft, 
die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 

2. Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden wordt 
eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
Refrein 

Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
 

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, dat eens 
voor ons werd opgericht; 
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
Refrein 

 

Kinderlied 
Refrein 
Ho! Stop! Sta eens even stil. 
Waar wou je heengaan 
of maakt het geen verschil? 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor. 
Je bent er toch niet zomaar, 
je leeft ergens voor. 
 
2. Als je in het donker wandelt 
kun je niet goed kijken waar je 
heen wilt gaan (heen wilt gaan) 
Daarom heb je Jezus nodig, 
want Hij steekt een lichtje in je 
leven aan (je leven aan) 
Reken maar dat jij je vergist 
als je het Licht van de wereld mist. Refrein 

1. Als je in de trein zou stappen 
en je zou niet weten waar 
je heen wou gaan (heen wou gaan) 
kon je beter in je warme bedje 
blijven liggen zonder op te staan (op te staan) 
Alles gaat uiteindelijk mis 
als je niet weet wie Jezus is. Refrein 
 
3. Als je in de put zou vallen 
en je zou voor niemand meer te 
horen zijn, (horen zijn) 
zat je daar te kniezen in de 
duisternis en alles zou 
verloren zijn (verloren zijn). 
Weet je als het donker wordt, 
Jezus' arm is nooit te kort. Refrein 

 

Liederen in de avonddienst 
In deze dienst is er een gedrukte orde van dienst. 
 


